
Februari 
 

Op 2 februari is het in het 

bos te doen! We spelen 

een leuk spel tussen de 

bomen in het groen.  

Allerliefste speelclubbers, 

Binnenkort is het Valentijn. 

Dat vind ik superfijn! We 

gaan er weer een 

fantastische maand van 

maken!  Misschien weet ik 

jou wel met mijn pijlen te 

raken!  

Op 16 februari moeten jullie 

uiteraard uitrusten van 

Valentijn. Daarom moeten 

jullie niet op de chiro zijn.  

Op 21, 22 en 23 februari gaan 

we op speelclubweekend. 

Vergeet je niet in te schrijven, 

anders zal je thuis moeten 

blijven! Het wordt super fijn, 

hopelijk kunnen jullie er 

allemaal bij zijn! 

Op 9 februari reizen we 

terug in de tijd. Maar 

belanden we in de 

prehistorie of in de 

klassieke oudheid? Kom 

zeker als iemand uit de 

middeleeuwen verkleed, 

dan zorg ik ervoor dat je 

deze zondag nooit meer 

vergeet! 


